
Dinsdag 

 

Het is dinsdag, ik pak mijn notatieboekje en loop naar mijn auto. 
Onderweg gaat er al door mijn hoofd tegen wie ik ga spelen. Ik 
vraag mij af hoe ik dit keer de opening niet ga verprutsen.  

In de auto vind ik het altijd heerlijk rustig, weer lekker op weg naar 
de club. Het felle licht van Almere maakt plaats voor het warme 
licht van Weesp, begeleid onder het geluid van mijn banden die 
zoemen over de oude straatklinkers. De eerste overwinning is al 
binnen want er is een parkeerplaats vrij tegenover het Lichthuis, 
en dat scheelt weer zoeken naar een parkeerplaats. Voor deze 
Almeerse die het normaal moet doen met parkeergarages zo groot 
als kathedralen, is dat soms even wennen.  

Zodra ik binnenloop kom het geluid van onze enthousiaste 
jeugdspelers mij tegemoet. Schaken, zoals schaken bedoeld is, 
heerlijk vrij spelen, en we zien wel wat de uitkomst wordt. Hier en 
daar geven de jeugdtrainers wat aanwijzingen, en spelen ze een 
potje schaak. Inmiddels komen er meer seniorleden binnen, het is 
altijd fijn om je schaakvrienden weer te zien, na een week al je 
schaakpassie thuis voor je te hebben gehouden. Iedereen kijkt af 
en toe over zijn schouder of “het formulier der formulieren” al op 
tafel is gelegd door Klaas. Heb je een moeilijke tegenstander? En 
zijn er partijen die je even in de gaten wilt houden?  

Als de partijen beginnen wordt het altijd langzaam wat stiller in het 
lokaal. Maar gelukkig nooit voor lang. De eerste “tja”, “godver” of 
“wil je een biertje” zijn enkele kreten die mij altijd met een 
glimlach doen kijken.  



 
Altijd spanning, maar vooral veel lol tijdens de partijen 

Dan wordt het ook langzaam wat drukker bij de bar, waar nu onze 
fameuze “3e helft” gespeeld wordt. Gezellig je partij nog een keer 
doornemen met je tegenstander, met een drankje erbij. Of een 
bepaalde opening bespreken. Mooi om te zien hoe dit deel van de 
avond steeds populairder begint te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3e helft 



Voor wie schrijf ik dit eigenlijk? Voor jou, degene die toevallig mijn 
artikel leest en denkt: “zou dat wat voor mij zijn; lid worden van 
een schaakclub?” 

Ik zou zeggen: ja, dat is zeker wat voor jou. Lid worden van de aller 
gezelligste schaakclub van Nederland. Lekker schaken, daarna 
napraten met je schaakvrienden. Je zult het vast gezellig vinden. 
En eenmaal thuis, na een leuke schaakavond, slaap je lekker! 
Heerlijk! 

 

Jeroen Pureveen 

 


