Theo van Tubergen 40 jaar lid

Trouwe leden moet je koesteren. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik jou in 2009 mocht
toespreken omdat je 25 jaar lid was. Toen schakelde voorzitter Arien Hooimeijer mij in om de
tekst op te stellen, en op het laatste moment liet hij het aan mij om die ook uit te spreken.
Eigenlijk hoort een toespraak als deze natuurlijk van de voorzitter zelf te komen.

Maar zowel toen als nu loopt dat anders. Toen was het een keuze, nu is het overmacht.

Zowel toen als vandaag mag ik je toespreken, nu in mijn rol van vicevoorzitter. Een eer die ik
heel graag vervul.

Theo, ik weet dat jij heel trots bent op het feit dat je al zo lang lid bent.

De Weesper Schaakclub zit op een bijzonder plekje in jouw hart.

Je was vorig jaar zelfs een klein beetje teleurgesteld dat het nog niet zo ver was. Je vroeg me
na te kijken hoe lang je lid was. Je voelde de mijlpaal al aankomen.

Ik gaf je aan dat je de eerst volgende zou zijn. In het jubileumboek had ik je hierdoor bijna
vermeld als één van de leden met 40+ jaren lidmaatschap.

Vandaag is het dan zover. Wij vieren jouw 40 jaar trouwe lidmaatschap.

Schaken op de club én schaken thuis, want ook jouw kinderen Joris en Suzanne waren
liefhebbers. In die beginjaren waren zij jeugdlid. Ik vraag me af hoe vaak je nog met hen
schaak speelt en wie dan als kampioen van de familie van Tubergen geldt.

Ik vermoed dat jij nog wel van hen weet te winnen. Waarom ook niet. Hier op de club weet je
tenslotte ook vaak te winnen.

Jouw spel, jouw ervaring, jouw niveau; dat zijn zaken waar de tegenstander rekening mee
moet houden.

Toch is winnen, de sterkste zijn, niet het allerbelangrijkste.

Natuurlijk begin ook jij aan een wedstrijd met het doel te winnen, maar toch.

Het belangrijkste is het plezier in het spel.

En als je zo lang lid bent van dezelfde vereniging, dan is ook het plezier en de sfeer op de club
een hele belangrijke factor.

Die club, onze Weesper Schaakclub, daar ben je graag actief voor. Het begon als betrokken en
actief ouder van 2 jeugdleden.

De laatste jaren zien we jou ook, samen met je kleindochter, achter de bar tijdens het Open
Kampioenschap van de Stad Weesp.

Trouwe en actieve leden. Welke vereniging is daar nu niet blij mee?

De WSC in ieder geval wel. En omdat een vereniging uit mensen bestaat, uit schaakvrienden,
mag ik je namens al die schaakvrienden feliciteren met dit jubileum.

Daar hoort natuurlijk ook een fraaie speciale trofee bij, die ik je hierbij graag wil
overhandigen.

Theo, wij hopen dat je nog lang op de WSC rond zal lopen tussen jouw schaakvrienden.
Van harte gefeliciteerd.

André Ottenhoff 24 september 2024



