
Even voorstellen  
  

Voor degene die mij nog niet kennen, mijn naam is 

Jeroen. 37 jaar oud en ik kom uit Almere. Sinds kort ben 

ik weer lid van deze mooie schaakvereniging, de Weesper 

Schaakclub. Ik ben al een keer eerder lid geweest van 

deze club, maar door gezinsuitbreiding, en mijn werk 

kwam ik er niet meer aan toe om regelmatig een potje te 

schaken op de club.  

Toen ik in mijn mail een berichtje las dat er voor het 100-jarig jubileum een toernooitje zou 

zijn tussen teams (waaronder 1 met oud WSC leden), meldde ik mij aan. Het was leuk 

iedereen weer te zien, en ik merkte gelijk dat ik het schaken aan een bord erg had gemist. 

Internet is geweldig, maar niets is leuker dan met je schaakvrienden je hobby delen, wat niet 

voor iedereen thuis is weggelegd. 

Tijdens de simultaan, waar ik weer hartelijk werd verwelkomd stond voor mij eigenlijk al vast, 

ik word weer lid van deze club, geen seconde is het bij mij opgekomen om lid te worden van 

een andere schaakclub. De Weesper Schaakclub, waar schaken gezellig is, en je af en toe 

wordt teruggevoerd naar een tijd dat schaken nog echt romantisch was. 

Ik had alleen niet gedacht dat ik, toen ik naar de ALV reed, terug zou rijden als voorzitter. Ik 

heb er veel zin in om mijn steentje bij te dragen aan de club, en wil iedereen heel erg 

bedanken voor het vertrouwen, en de steun vanuit het bestuur!  

Toen ik wat aantal jaren terug lid wilde worden van een club, ben ik eens rond gaan kijken 

welke clubs er allemaal zijn. Natuurlijk lag de schaakclub in Almere voor de hand. Het is hier 

om de hoek, en dat is wel zo handig als het eens laat wordt. 

Toch was ik ook op andere sites aan het kijken, handig dat Google. 

Op de oude website van onze club viel mijn oog op het woord “gezellig”. Dat was eigenlijk 

wat ik zocht. Lekker gezellig schaken, de uitslag is niet zo heel belangrijk. En dat is eigenlijk 

ook wat mij altijd is bijgebleven aan de Weesper Schaakclub: gezellig schaken. We hebben al 

een mooie slogan op de website: “meer dan 100 jaar schaken voor iedereen”, maar “gezellig 

schaken” zou ook zeker niet misstaan. 

 

“Chess is dead, is has been outplayed, i hate chess, it is an louzy game”. 

Dit zei Robert James (Bobby) Fischer in het vliegtuig op weg naar zijn nieuwe woonplaats 

Reykjavik. 

Ik zou zo graag Fischer willen aantonen dat dat verre van waar is. Ik ben juist van mening dat 

als schaken ergens leeft, is dat op de club. En in het bijzonder onze Weesper Schaakclub. De 



gezelligheid en de liefde en passie voor het schaakspel, is wat onze club zo mooi en bijzonder 

maakt. 

Sterker nog, ik denk dat wij, als gepassioneerde hobbyschakers ons gelukkig mogen prijzen. 

Waarbij de grootmeesters in een vloek en een zucht 15 zetten spelen, zitten wij peinzend aan 

het schaakbord. De grenzen van onze schaakkennis is omhuld met dichte mist, maar af en 

toe trekt die mist weg, waardoor we een geweldige zet doen om vervolgens met een gevoel 

van victorie huiswaarts te keren. 

We mogen trots zijn op deze club, een club die meer dan 100 jaar oud is. Een prestatie van 

formaat! 100 jaar schaken in Weesp, hoeveel vrijwilligers zouden er wel niet zijn geweest 

voor deze club, om dit mogelijk te maken. Daarom ben ik ook erg blij om te zien hoe 

betrokken men is bij de deze club. Vanaf de jeugd tot de senioren, zijn er leden die zich 

inzetten of lang hebben ingezet om te zorgen dat het goed gaat met de club, dat de jeugd 

leert schaken(en plezier heeft), dat het goed gaat met de financiën, dat het materiaal in orde 

is, wedstrijdleiding, extern, vertrouwenspersoon, ons mooie clubblad en het Open 

Kampioenschap van de Stad Weesp! Ik zal vast hier en daar nog wat vergeten zijn, maar ik 

hoop snel mee te kunnen krijgen wat er allemaal exact achter de schermen voor een 

geweldig werk wordt verzet. Maar elk lid kan zijn steentje bijdragen. Spreek je een keer een 

thuisschaker, op een kroeg-en-loper toernooi bijvoorbeeld, of een andere gelegenheid, vertel 

hem of haar over onze club! Nieuwe leden zijn zeer welkom. 

Tenslotte: 

- Ik wil Theo van Tubergen van harte feliciteren met zijn jubileum! 40 jaar lid! 

- Ons nieuwe erelid André Ottenhoff. Gefeliciteerd, en bedankt voor al je inzet al die 

jaren en je steun naar mij als voorzitter. 

Afsluitend wens ik iedereen een geweldig en gezellig nieuw seizoen toe, en wil ik iedereen 

bedanken die dit jaar weer de Weesper Schaakclub op wat voor een manier dan ook helpt. 

Mocht je vragen voor me hebben of iets anders, loop naar me toe op de club of stuur me een 

appje. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Pureveen 


