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Beste aanwezigen, 

De viering van het 100-jarig bestaan is meer dan ooit reden om de 

Weesper Schaakclub eens vol in de aandacht te plaatsen.  

Met schaakactiviteiten, een feestavond én een jubileumboek. 

Dat het vandaag precies op de kop af 100 jaar geleden is, dat de heer 

Bergsma de enthousiaste Weesper schakers tot het oprichten van onze 

club heeft weten te motiveren stemt ons vrolijk. 

Eerder hebben we deze mijlpaal met een jubileumtoernooi gevierd.  

In het jubileumboek worden veel toernooien beschreven. 

De geschiedenis van de Weesper Schaakclub staat bol van promotionele 

schaakactiviteiten. Vaak waren dat schaaksimultaans.  

Wereldkampioen Max Euwe is meermaals onze gast simultaangever 

geweest. Recent was dat Gert Timmerman. 

In het jubileumboek zult u nog veel meer grote namen van 

simultaangevers tegenkomen. 

De viering van speciale gebeurtenissen is voor de Weesper Schaakclub 

altijd aanleiding geweest om de publiciteit te zoeken. 

De Weesper Schaakclub promoot het schaken in het algemeen en het 

schaken bij de Weesper Schaakclub in het bijzonder. 

Dat brengt mij tot de reden van deze speech: het jubileumboek:  

“Weesper Schaakclub – 100 jaar schaken voor iedereen”. 

Bij het samenstellen van dit jubileumboek zijn de archieven van de club en 

persoonlijk archieven van voor naar achter doorgespit.  

Dhr. Goes van het Max Euwe Centrum heeft datzelfde gedaan in het KNSB 

/ Max Euwe Centrum archief, en heeft ons veel aanvullingen kunnen 

aanreiken. 

Dank aan hem en dank aan Wim van Dijk die meerdere malen de 

concepten heeft tegen-gelezen en met suggesties kwam voor een goed 

lezende verhaallijn. 

Wie ook een goed schrijver met goed lezende verhaallijn was, was Dick 

Spel. Een kanjer van een schaker.  

Naast goed schaken kon hij ook goed schrijven óver zijn schaken.  

Dick Spel is jarenlang redacteur, en zelfs hoofdredacteur van ons clubblad 

geweest. Later was hij met grote regelmaat indiener van stukjes voor het 

clubblad.  

Wat mij opgevallen is, is dat hij meer dan een analyse van de schaakpartij 

gaf. Hij beschreef de sfeer waarin de partij zich afspeelde. Anekdotes rond 

partijen.  
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Ik las deze terug in clubbladen en in de speciale editie die verscheen bij 

het 75-jarig bestaan.  

In die speciale editie van het clubblad beschrijft Dick Spel de geschiedenis 

van de Weesper Schaakclub en zijn schaakgeschiedenis. Zijn ervaringen, 

zijn beleving, zijn kijk op schaakgebeurtenissen.  

Zijn bijdrage is toen gepubliceerd als een doorlopende kolom op elke 

pagina. U kunt die opmaak terugzien op onze site, waar de speciale editie 

van het 75-jaar clubblad als PDF is gepubliceerd. 

Omdat zijn verhaal zo schitterend de tijdsgeest weergeeft is zijn verhaal 

opnieuw gepubliceerd. Nu als bijlage in dit jubileumboek, en verfraaid met 

foto’s. 

Waarom verklap ik deels de inhoud van het jubileumboek zult u zich 

wellicht afvragen.  

Dat komt onder andere omdat Dick Spel en de Weesper Schaakclub 

beiden 1923 als geboortejaar hebben.  

Maar ook omdat we ook nu nog vaak terugdenken aan de man die op 

hoge leeftijd de WSC vertegenwoordigde in het WSC team.  

Wij gingen met de auto naar Amsterdam; Dick op de fiets.  

Dick speelde aan de hoogste borden, omdat hij ondanks zijn leeftijd beter 

was dan … laten we zeggen de meeste andere WSC-ers. 

Dick deed mee met het Open Kampioenschap van de Stad Weesp – samen 

met zijn zonen en schoonzoon.  

In 1992 werd hij 8ste en was de best geklasseerde WSC-er.  

Beste WSC-er van het Open Kampioenschap werd hij in totaal 10 keer. Het 

laatst in 2015. 

Kortom: Dick was een schaker van formaat.  

Onze WSC-schaker van formaat. 

Dit alles is de reden waarom de Weesper Schaakclub aan de familie van 

Dick Spel gevraagd heeft het 1ste exemplaar van het jubileumboek in 

ontvangst te willen nemen. 

Het is een eer voor de WSC dat zij daar op een bijzonder warme wijze 

positief op hebben gereageerd. 

Hoewel menigeen van u nu graag zou willen gaan bladeren in dit boek, 

zult u toch nog even moeten wachten. Aan het eind van de avond delen 

we de exemplaren die u heeft besteld aan u uit. 

Anders is dat met dit 1ste exemplaar.  

Dat zou ik nu graag willen uitreiken. 

Mag ik de aanwezige Spel-letjes uitnodigen naar voren te komen. 

 


